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Het is stil in de kerk, het orgel zwijgt, het licht getemperd 

Inleidende woorden 

Lied:  Lied 538: 1; (een mens te zijn op aarde) 

Lezen Genesis 1: 1 – 5 

Lied 513: 1 en 2 (God heeft het eerste woord) 

Lezen Johannes 1: 1 - 5 

Lied: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft  

Intussen worden de Paaskaars en de liturgische voorwerpen binnengebracht.  

Woord 

Lied 600: 1,2,3,4 en 5 (Licht ontloken aan het donker) 

Lezing: Markus 16: 1- 2  

Lied 617: 4,5, 6,7 en 17 (De Heer is waarlijk opgestaan) 

Lezing: Markus 16:  8 en 9  

Verkondiging   

Lied 624 (Christus onze Heer verrees) 

Inleiding op de doop 

Lied: Wees welkom Ilias, vs 1 en 2) (Melodie van lied 280). 

Verhaal voor de kinderen 

Inschenken doopwater  

Lied: Lied 354: 1, 3 en 4  (jouw leven staat aan het begin) 

Vraag naar de doopnaam 

De brief 

Lied: Trinity ‘Ik wens jou’  

Doop 

Doopvragen  

Vraag aan de peetouders 

De naam van Ilias wordt op het doopbord geplaatst 

Lied 781 (Kind van God gegeven) 

Doopgedachtenis  

Aanwezigen ontvangen het waterkruisje  

Dankgebed   

Lied: Licht ons gegeven, vs 1 en 2 (melodie: U zij de glorie) 

Zegen  

Lied: O Surrexit Christus   

Viering wordt buiten afgesloten bij de vuurkorf met een toost op het nieuwe leven 


